
Compassionate  
Wageningen
Ontmoeten in verlies, rouw en zorg

Doodgewoon
Iedereen krijgt er vroeg of laat mee 
te maken: de dood. Toch lijkt het 
moeilijk en spannend om het daar 
met elkaar over te hebben.
Compassionate Wageningen is een 
initiatief van mensen die wonen 
of werkzaam zijn in Wageningen, 
die taboes rondom dood en verlies 
willen doorbreken.

We willen een beweging in 
Wageningen op gang brengen om 
meer ruimte te maken voor rouw 
en verlies. Als dit makkelijker 
bespreekbaar is, durven we elkaar 
ook meer te blijven ontmoeten. 
Juist ook in tijden van zorg en 
verdriet. 

Dat doen we door verschillende 
activiteiten te organiseren waarmee 
we verlies en de dood 'gewoner' 
willen maken. Om zo meer 
aandacht te hebben voor elkaars 
verhaal. Voor zowel de verdrietige 
als voor de liefdevolle kanten van 
verlies.

Contact
We nodigen iedereen uit – van 
inwoners uit de gemeente 
Wageningen tot instellingen zorg 
& welzijn, rouwenden, mensen die 
ziek zijn, mantelzorgers, mensen 
die vragen of ideeën hebben – 
om mee te denken en doen in 
Compassionate Wageningen. 

We komen 4x per jaar bij elkaar om 
elkaar te informeren over nieuwe 
ontwikkelingen èn te inspireren tot 
waardevolle initiatieven rondom 
rouw en verlies. 

Wil je ook aanschuiven? Je bent van 
harte welkom! Stuur dan even een 
mailtje naar:
compassionatewageningen@gmail.com

Compassionate Wageningen is ook 
op Linked-In te vinden.

We ontmoeten je graag!
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