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Er was eens....
Een hele lieve koningin die in verwachting was 
van een klein prinsesje.



Tijdens haar borduurwerk, prikte de koningin in haar 
vinger.

Een rode druppel bloed viel in de witte sneeuw.

Dat vond de konining zo mooi dat ze haar dochter 
ernaar vernoemde...



...‘Sneeuwwitje’.



Maar... terwijl Sneeuwwitje in haar wieg lag, stierf 
haar moeder.

In de tijd die volgde, groeide Sneeuwwitje op tot een 
heel mooi prinsesje.

Intussen trouwde haar vader met een nieuwe 
koningin. Die was erg jaloers op de schoonheid van 
Sneeuwwitje.

Elke dag stond ze voor de spiegel, en vroeg...



Spiegeltje spiegeltje
aan de wand

Wie is het mooiste 
in dit hele land?

U bent heel mooi,  
koningin, maar...

...Sneeuwwitje is 
duizendmaal mooier!



“Jager!
Ga op jacht naar Sneeuwwit-
je en breng me haar hart als 

bewijs dat ze dood is.”

De Koningin was woedend!



Hij schoot een everzwijn en 
nam het hart mee  
naar de koningin.

De jager kon het niet over 
zijn hart verkrijgen Sneeuw-

witje dood te schieten. 



...totdat ze ineens een heel klein huisje zag.Intussen vluchtte Sneeuwwitje het bos in. Ze rende en rende...



Ze klopte op het kleine deurtje, 
maar er was niemand thuis.

Voorzichtig stapte ze naar binnen, en...

... daar zag ze zeven dwergenhapjes 
op zeven dwergenbordjes.



Nadat Sneeuwwitje de bordjes 
had leeggesmuld, begon ze begon 

te gapen... 

Gelukkig stonden er  
wel zéven bedjes... 



Spiegeltje spiegeltje
aan de wand

Wie is het mooiste 
in dit hele land?

Maar... 
intussen  

in het paleis....

U bent heel mooi,  
koningin, maar...

...Sneeuwwitje, 
die woont bij 

de zeven dwergen, 
is duizendmaal mooier!



Ze verzon een list en ging op weg naar het kleine huis.De Koningin was furieus! 



“Dag mijn kind, 
kijk eens wat een 

lekkere appel ik hier 
voor je heb...”

Verkleed als een oude 
vrouw klopte ze aan, met 
in haar hand een vergif-

tigde appel:

Sneeuwwitje nam een 
hap...



...en viel als dood neer.



De zeven dwergen waren erg 
verdrietig.



Maar... 
Gelukkig kwam er een  
knappe prins voorbij.

Hij was op slag verliefd en wilde de glazen kist met 
Sneeuwwitje meenemen naar zijn paleis. 

Tot plotseling...



... de kist uit zijn handen glipte. 
En kijk: Sneeuwwitje ontwaakte!



Spiegeltje spiegeltje
aan de wand

Wie is het mooiste 
in dit hele land?

Maar dat kreeg  
de boze koningin  

ook te horen...

U bent heel mooi,  
koningin, maar...

...Sneeuwwitje, 
die gaat trouwen  

met de prins, 
is duizendmaal mooier!



In het paleis dansten de 7 dwergen de hele dag 
en de hele nacht op het feestelijkste feest ooit...



En de koningin?

Die moest dansen in gloeiend hete muiltjes, 
totdat...

...ze in rook opging. 
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